19  Mayıs  Bayramı’ mn  97.  Yılım  kutladık 


19  Mayıs  Atatürk'ü  Bayramı  ilçemizde  çe-  landı. 

Anma  Gençlik  ve  Spor  şitli  etkinliklerle  kut-  Atatürk  Anıtı  ö- 


nünde  çelenk  sunumu, saygı  duruşu  ve  İstiklal Marşı'nın  okunmasıyla başlayan  program  eski tekel  binası  bahçesinde  devam  etti. 

Saygı  Duruşu  ve İstiklal  Marşı'nın  okunmasından  sonra  günün önemine  dair  konuşmayı  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  İlçe  Müdürü  Ahmet  Dayıbaş yaptı. 

Dayıbaş  konuşmasında;  "19  Mayıs  Türk tarihinde  önemli  dönüm  noktalarından  biridir.  Tarihi  boyunca bağımsız  olarak  yaşamış  olan  Türk  Milleti'nin,  yine  dünya  üzerindeki  bağımsızlığını hür,  bağımsız  olarak 


sürdürmesi  için  buna inanan  ve  yine  Türk milletini  yine  Türk  milletinin  azim  ve  kararı kurtaracaktır  diyen yüce  önder  7’den  70'e kuzeylisi,  güneylisi, doğulusu,  batilisi  her insanımızı  arkasına alarak  milli  mücadeleyi başlatmıştır.19  Mayıs sadece  Türk  milli hareketinin  başlangıcı değil,  yeni  Türk  devletinin  de  çağdaş  değerlerle  milletler  ailesinin  içerisinde  yerini 
almasının  da  adıdır.  19 
Mayıs  gençlik,  gençlik de  gelecek  demektir. 
Türk  gençliği  Türk Cumhuriyetinin  yılmaz bekçisi,  bu  gün  ve  yarınların  en  büyük  gü¬ 


vencesidir.  Sevgili gençler  binlerce  şehit vererek,  büyük  yokluklar  ve  özverilerle kurulan  Türkiye  Cumhuriyeti  sizlere  emanettir  "dedi. 

Karate  hocalığı  yapan  yıllardır  yurt  dışında  yaşamış  eski  Milli Karateci  Eyüp  Olugi hocanın  öğrencilerinin 


yapılan  gösteri  yürekleri  ağızlara  getirdi. 

Daha  sonra  program;  güreş,  ip  çekme, çuval  yarışı,  bilek  güreşi  ve  dart  oyunu  ile devam  eden  program da  dereceye  giren  öğrencilere  protokol  tarafından  hediyeler  verildi. 
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Kuruluş  Tarihi:  21/10/2014 


Kaymakam  Kudret  Kurnaz 
4  köyümüzü  ziyaret  etti 


İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  beraberinde  İlçe  Jandarma  Komutanı  Ü s tt eğmen  Mustafa  Kemal  Akcan,  İlçe  Milli  Eğitim Müdürü  Mustafa  Tümer,  Müftü  Harun  Yılmaz,  Kaymakamlık  Yazı  İşleri  Müdürü  Bünyamin  Şahin,  Özel  İdare  Müdürü  Muzaffer Saykal,  Tarım  İlçe  Mü¬ 


dür  Vekili  Çoşkun  Gökmen  ile  birlikte  18  Mayıs  2016  Çarşamba  günü  Tekpınar,  Hüsnüoğlu,  Çakırsu  ve  Devre köylerinde  teftiş  ve  denetimlerde  bulunuldu. 

Köy  muhtarlarından  köylerin  genel  durumları  hakkında  bilgiler  alıp,  köy  halkını tek  tek  dinleyerek  not¬ 


lar  alan  Kaymakam Kudret  Kurnaz,  Gerek ilçede,  gerek  ise  köylerde  yaşayan  vatandaşların  çağın  gerektirdiği  yaşam  standardına  kavuşması  için büyük  bir  gayret  gösterdiklerini  belirterek "Taşova  Kaymakamlığı olarak  köylerimizi  ilçe heyetimizle  birlikte ziyaret  edip  onlarla  bir¬ 


likte  olmaya  çalışıyoruz.  Yaz  mevsimi  yaklaşıyor,  yaz  mevsimin¬ de  köylerimizde  su  sıkıntısı  oluşmaması  için gerekli  ön  çalışmaları yapıyoruz.  Köylerimizin  şu  an  toplam  su miktarlarını,  isale  hatlarını  ve  su  depolarının son  durumunu  gözden geçirip  yapılması  gerekenleri  tespit  ediyoruz.  Ayrıca  köylerimizin  yollarının  bakımlarını  da  yapmaya başladık.  Köylere  Hizmet  Götürme  Birliği olarak  gücümüzün  yettiği  yol,  sulama  ve  içme suyu,  su  deposu  gibi yapılması  gerekenleri yapmaya  çalışıyoruz yapamadıklarımızı  ise 
İl  Özel  İdaresine  müracaat  ederek  bir  an evvel  yapılması  konusunda  yakın  takipçisi oluyoruz."  dedi. 


BİZE  GÖRE  | 

ORADAN 
BURADAN 

A/oci  Konya* 

Uygarlığa  karşı  değiliz.  Medeniyetin  bize bahşettiği  uçak,  hızlı  tren,  otomobil,  bilgisayar, internet  gibi  yeniliklerin  benimsenişi  ne hikmetse  dedelerimizin,  ninelerimizin  hayatını geçirdiği,  bizlerin  çocukluk  hatıralarının  izlerini taşıyan  o  eski  mekânlarda  evlerde  mahallemizde  adına  şehirlerin  ihyası  ya  da  mekanın ihyası  gibi  adlandırmalarla  yapılan  kentsel dönüşümleri,  şehirlerimizin  de  insanlar  gibi özlerini,  özelliklerini  koruyarak  değişmelerini istediğimizden  olsa  gerek  benimsemekte zorlanıyoruz. 

(Devamı  sayfa  2  de) 


traktöre  arkadan  çarptı. 

Meydana  gelen kaza  sonucu  araç  sürücüleri  ile  birlikte  otomobilde  yolcu  olarak bulan  Hanife  Altun 
(66)  yaralandılar. 

Yaralılar  112  acil ekiplerinde  Taşova Devlet  Hastanesine kaldırılarak  tedavi  altına  alındılar. 


ilçemiz  Sanayi mahallesinde  17  Mayıs 
2016  Salı  günü  meydana  gelen  trafik  kazasında  üç  kişi  yaralandı. 

Taşova  istikametinden  Erbaa  istika¬ 


metine  giden  Haşan Altun  (  68)  idaresindeki  05  HA  653  plakalı otomobil,  Küçük  sanayi  kavşağında  Zihni  Okan  (65)  idaresindeki 


TAŞDEF’den  Taşova Hentbora  tam  destek 


Kısa  adı  TAŞDEF olan  ve  merkezi  İstanbul'da  bulunan,  Taşova Dernekler  Federasyonu,  Amasya'nın  hentboldaki  temsilcisi  olma hakkını  iki  yıldır  başarı ile  sürdüren  Amasya'nın  gururu  Taşova Hentbol  takımı,  Türkiye  Erkekler  Hentbol Süper  Liginde,  Beşiktaş  Mogaz  hentbol  takımı  ile  Beşiktaş  Süleyman  Seba  spor  salonunda  beşli  seri  Play off  maçlarını  oynamak üzere  İstanbul'da. 

İlk  maçını  oynayan  Taşova  Hentbol  takımına  TAŞDEF  Yönetim  Kurulu  tarafından 
18  Mayıs  2016  Çarşamba  günü  akşam  yemeği  verildi. 

Bağcılar'da  verilen  yemek  esnasında Taşova  Hentbol  takımı 


için  neler  yapılabilir, ne  gibi  katkılar  sunulabilir  gibi  konular istişare  edildi. 

Yemekte:  Taşova  Dernekler  Federasyonu  Genel  Başkanı  Av Uğur  Özübek  ve  Taşova  Hentbol  takımının yöneticileri  görüşlerini açıkladılar. 

Her  iki  yönetim¬ de,  bu  konularda  herkesin  elini  taşın  altına koyması  gerektiğini,  ö- 


zellikle  sivil  toplum  kuruluşları  ile  sıkı  bir  iş birliği  içinde  olunması gerektiği  vurguladılar. 

Türkiye  Erkekler 
Hentbol  Süper  liginde, iki  sezondur  ilk  dört  takım  arasına  girmeyi başaran,  Amasya  Taşova  Hentbol  takımına AmasyalI  iş  adamları¬ nın  kesinlikle  destek olmaları  gerektiği,  başarı  için  bunun  şart  olduğunu  dile  getirdiler. 


Edinilen  bilgiye göre  Doğu  Mahallesi Hilal  sokakta  yaşayan Çalkaya  (Hüvelenkale) köyü  nüfusuna  kayıtlı Hilmi  Korkmaz  (76)  eşi tarafından  yerde  hareketsiz  olarak  yatarken  bulundu. 

Eşinin  komşularına  haber  verme¬ 


sinden  sonra  112  ve polise  haber  verilmesi sonucu  yapılan  incelemeden  sonra  Korkmaz’ın  hayatını  kaybettiği  tespit  edildi. 

Merhum  Hilmi 
Korkmaz'ın  cenazesi 
20  Mayıs  2016  Cumartesi  günü  Merkez  Çarşı 


camiinde  ikindi  namazı sonrası  kılınan  cenaze namazının  ardından 
Doğu  Mahallesi  kabristanlığında  toprağa verilmiş  olup,  merhuma  Cenab-ı  Allah'tan rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Bahçesinde  ölü  bulundu 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


24/05/2016 


20  dönüm  arazide  500  tavuğu 
organik  olarak  besliyor 


ilçemizde  yaşayan 
Emsal  Özdemir,  Taşova Erbaa  D  100  karayolun¬ da  bulunan  20  dönümlük tarlada  doğal  ortamda kurduğu  tavuk  çiftliğin¬ de  tavuklar  ot,  papatya ve  çiçek  yiyerek  organik yumurta  üretimi  yapıyor. 

Bahçede  gündüzleri gün  ışığında  ve  otlarla beslenen  tavukların  doğal  yumurta  yapıyor.  Şu an  Ankara  cinsi  soğuğa dayanıklı  beş  yüz  yumurta  yumurtlayan  tavuk  bulunuyor.  Özdemir, "Tavukların  yumurtalarını  günlük  olarak  aynı 


gün  içinde  henüz  gün bitmeden  tüketicilerle  ulaştırıyorum.  Günde  sabah  ve  akşam  olmak  üzere  yaklaşık  300  yumurta  elde  edip,  kendi  iş yerinde  yumurta  severler  ile  paylaşıyorum.  Tavukların  günlük  sürpriz yumurtaları  her  gün  gün içerisinde  en  az  on  beşyirmi  yumurtası  oluyor. 
Yumurtalarımızın  boyutunda  her  hangi  bir  eş değerlik  sağlanamıyor. 
Kimi  çok  küçük  kimi  bu boyutlara  da  olaşabiliyor,  çünkü  bunlar  doğal bir  ortamda  yaşadıkları için  yumurta  boyutlarını 


kendileri  ayarlıyorlar." 

Tavuklar  20  dönümlük  arazide  özgür  bir  ortamda  beslenen  ve  tamamen  doğal  yumurtalıklarda  yumurta  yapan tavuklar.  Ev  ekonomisine  büyük  katkı  sağlıyor.  Tavuklar  gün  içinde gün  ışığı  alan  yeşil  ortamda  beslenmekte  olup,  doğal  ortamda  yetiştirilen  tavuklardan  elde  edilen  yumurtaların tüketiciler  tarafından yoğun  talep  ediliyor. 

Emsal  Özdemir;  "20 dönümlük  araziyi  tel  ör¬ gü  içine  aldım.  Bu  araziyi parseller  halinde  ayırdım  ve  yonca  ektim.  Bir bölümünü  yiyen  tavukları  diğer  bölüme  alıyorum.  Tavukların  açık  havada  yedikleri  yonca  ve çiçekler  yumurtaya  yansıyor  ve  kalitesini  artırıyor,  günde  iki  kez  yumurta  alımı  yapıyoruz. 
Doğal  ortamda  yapılan tavukçulukta,  tavuklar bütün  streslerini  atarak 


yumurta  yapıyor.  Ayrıca hayvanlara  sevgi  ile yaklaşırsanız  inan  bu  da üretime  yansıyor.  Hayvanlar  da  bu  sevginin karşılığını  gerçekten veriyor.  Yeri  olan  herkese  bu  işletmeyi  tavsiye ediyorum.  Mutfağımıza bir  asgari  ücret  para  giriyor.  Köyde  yaşayan  vatandaşların  özellikle yapmalarını  tavsiye  ediyorum.  Tavuklarım  bu yeşillikte,  bol  güneş  alarak  özgür  dolaşarak  yumurtluyorlar.  Çiftlikteki tavuklar  ile  bizim  tavuklarımızın  yaşam  alanı  farklıdır.  Bizim  500  tavuğumuz  içerisinde  yeteri  kadar  horozumuz  da var  yumurtaların  organik  olmasına  katkı  sağlıyor.  Çiftlik  tavukçuluğunda  horoz  yoktur.  Sabah  ve  akşam  topladığımız  yumurtaları  iş  yerimizde  ve  marketlerde pazarlıyoruz.  Yaptığım işten  son  derece  memnunum  "dedi. 


YOL  NEREDE Ayvacıklı,Taşovalı 
On  iki  yıl  aldatıldı Yolu  hala  yapılmadı 
Yol  nerede,  yol  nerede 

Türkiye'nin  her  yerinde Yollar  bitti,  hep  hizmett Bu  yol  bitmez  sebebi  ne Yol  nerede,  yol  nerede 


Kaymakamı,  Valiliği 
Yol  nerede,  yol  nerede 

Hele  birde  Karayolu 
On  iki  yıl  uyudu  mu? 
Şantiyeler  kurulmuştu Yol  nerede,  yol  nerede 


Çelik  ailesinin  5 
ayda  ikinci  acısı 


2  Aralık  2015  günü  anneleri  Safiye  Çelik'in  acısı  ile 
sarsılan  Çelik  ailesi,  5  ay  20 
gün  sonra  bu  defa  babaları İsmail  Çelik'in  (82)  acısını yaşadı. 

Esnaf  ve  Sanatkârlar Kredi  ve  Kefalet  Kooperatifi Başkanı  Turgut  Çelik,  Metin, Erdoğan  ve  Erkan  Çelik'in babaları  İsmail  Çelik  22  Mayıs  2016  Pazar  günü  vefat 


etti. 

Merhumun  cenazesi  23 
Mayıs  2016  Pazartesi  günü Merkez  Çarşı  camiinde  öğle namazını  müteakip  kılınan cenaze  namazının  ardından Güngörmüş  köyünde  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  baş  sağlığı dileriz. 


Yücel’lerin 


Yıldırım  da  yıldırımca Gözü,  eli  haritada 
Umut  vermiş  yine  halka Yol  nerede,  yol  nerede 

Her  seçimde  göz  boyama Baktık,  durduk  araçlara Var  olan  var  ey  yalaka Yol  nerede,  yol  nerede 

Ey  Bakan  gördün  işte Dur  de  kötü  gidişe Hızlansın  yol  ciddiyetle Yol  nerede,  yol  nerede 

Köylerin  de  muhtarları Aldatırlar  onlar  halkı Şimdi  oldu  hep  saraylı Yol  nerede,  yol  nerede 

İkibin  beş  de  başladı Eştiler  de  şu  dağları Bu  yol  hala  yapılmadı Yol  nerede,  yol  nerede 

Turgut  der  ki;  haram,  yalan Ne  din  olur,  ne  de  iman Size  derim  ey  müslüman Yol  nerede,  yol  nerede 


İlçemiz  eski  Şoförler  Odası  (Cemiyet)  başkalarından  eski  nakliyeci  esnafı Halit  Yücel  (81)  17  Mayıs 
2016  Salı  günü  hayatını  kaybetti 

Aslen  Tekke  Köyünden olan  merhum  bir  süredir  rahatsızlığı  nedeni  ile  tedavi görüyordu.  Kasım  ve  Esnaf ve  Sanatkârlar  Odası  yönetim  kurulu  üyesi  Yusuf  Yü- 


cel'in  babaları  Halit  Yücel  18 
Mayıs  Çarşamba  günü  Merkez  Çarşı  Camiinde  öğle  namazı  sonrası  kılınan  cenaze namazından  sonra  Tekke  köyü  kabristanlığında  toprağa verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  baş  sağlığı dileriz. 


4  ayda  24  kilo  verdi 


İlçemiz  Şehit  Polis  Ahmet Yaşar  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim Merkezi  (METEM)  de  çalışan Murat  Akgün,  düzenli  yürüyüş sonrasında  dört  ayda  24  kilo verdi. 

Yürüyüşe  başlamadan önce  109  kilo  olduğunu  ifade  eden  Akgün,  aksatmadan  her gün  yaptığı  yürüyüş  sayesinde 
85  kiloya  düştüğünü  söyleyerek,  "Yürüyüş  yapmanın  çok faydalarını  gördüm,  herkese tavsiye  ediyorum"  dedi. 

Yürümenin  20  faydasını biliyor  muydunuz? 

l)Metabolizmayı  hızlandırır  2)Kalp  kası  ve  diğer kasları  kuvvetlendirir,  daha  etkin  çalışmasını  sağlar  3)  Koroner  kalp  hastalıklarına  karşı koruyucu  rol  oynar.  4)  Kilo kontrolünü  sağlar  5)  Dolaşımı düzenler,  kalp,  damar,  beynin damarsal  hastalıklar  riskini azaltır  6)  Kan  basıncını  düzenler  7)  Sindirimi  kolaylaştırır  8)  Solunum  kapasitesini 


DEVREN  SATILIK 


IDDAA  VE  GANYAN 


ilçemizde  tek  başına  olarak  hizmet veren  iddaa  ve  ganyan  bayii  satılıktır.. 


arttırır  9)Şeker,  yüksek  tansiyon  gibi  birçok  hastalık  için koruyucu  ve  tedavi  edici  rol oynar  10)  Vücuda  sağlık  ve zindelik  kazandırır  11)  Kan yağlarının  düzenlenmesini sağlar.  İyi  huylu  kolesterolü (HDL)  yükseltirken  kötü  huylu kolesterolü  (LDL)  azaltır.  12) Kemiklerin  kuvvetlenmesini sağlar,  osteoporozu  engeller 
13)  Eklem  ve  kas  esnekliğini arttırır  14)  Bel  boyun  ağrıları¬ nın  hafifletir.  15)  Sindirime yardımcı  olur  16)  Salgılanan hormonlar  sonucu  psikolojik olarak  iyi  hissetmemizi  sağlar 
17)  Bağışıklık  sistemini  güçlendirir.  18)  Yaşlanma  süresini geciktirir  19)  Düşünsel  yeteneklerin  gelişmesine  katkı sağlar  20)  Özellikle  yaşlılarda fiziksel  fonksiyonların  iyileşmesinde  katkıda  bulunarak günlük  yaşantılarında  daha  kolay  sürdürebilmelerine  yardımcı  olur. 


Yıllık  kazancı  70-  80  bin  TL  arasında 


olup,  Amasya  ve  ilçeleri  arasında  en  cok kazanan  iki  bayiden  biridir.  Risksiz  ( garanti  )  kazanç  sağlamak  isteyen yatırımcılara  duyurulur.. 

Engin  DARICI 

Tel:  0507  399  99  19 


Satış  fiyatımız  ciddi  alıcılarla  yüzyüze pazarlığa  açık 


Genel  Kurul  ilanları: 

LO 
,  QJ 

170.00  TL 

•m 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 

50.00  TL 

< — 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 

03 

Tüzük  ilanı:  300  TL 

(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 

Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kur  şad  Günaydın  -  5060-328183 201.1  >  ılı  Rr»nıi  ilânların  Irk  »ulunda  »alilimi 111.40  TL 

l«x*il  icra  ilanlarının  Irk  »iluııdu  »ani  im  i  10.40  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

dtijiin,  Itfi  hisset,  yanılma,  aldanma: /V*  oatsa  de>ğtnlnktadıt.değenlnk  fa^ar  sanma 


Diz^i 

Mizanpaj 

Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Oönderilen  yazılar  yayınlansın  veya yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu yazarına  aittir. 


£tc7gc/c-rt  C  aç/.  M»;  3 /s T Telefn.*:  0333/3/3  13  4.7 
n&Stcı  fcoc/ı/:  03300 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Andıran  Köyünde  büyük  değişim 


ilçemize  14  kilometre uzaklıktaki  bölgemizin sebze  deposu  Andıran  köyü  son  yıllarda  büyük  değişim  yaşıyor. 

Köy  muhtarı  İlhan  Önder,  Andıran  köyünde  değişimin  ve  hizmetlerin  de¬ 


vam  edeceğini  söyleyerek gazetemize  bir  açıklama yaptı:  "Göreve  geldiğimiz 
30  Mart  2014'den  bu  yana; 
köy  girişi  genişletilip,  Ağaoğlu  firmasına  dolgu  yaptırıldı  ve  yol  kenarına  çınar ağacı  dikildi.  Köyümüz  ço¬ 


banı  için  ev  inşaatının  yapımına  başlandı.  Muhtarlığımıza  ait  boğa  ve  manda ahırı  inşaatı  yapıldı.  Camiimizin  mihrap,  kürsü,  minber  ve  nakkaş  işlemeleri yenilendi.  Yine  caminin  kapı  ve  pencereleri  değiştirilerek  11  bin  liraya  1.  sınıf 
halı  alınarak  döşendi  ve  35 
bin  kiraya  kubbe  kaplaması  yapıldı.  Camimize  merhum  Ahmet  Çelik  dedenin evi  bağışlanmış,  eski  ev  yıkılarak  camii  bahçesine katılmıştır.  Köyde  çöp  dökülen  70  dönümlük  alan temizlenip,  kullanıma  hazır  hale  getirilerek  köy  adına  buğday  ekildi.  Köy  merasına  İl  Tarım  Müdürlüğü tarafından  16  metre  uzunluğunda  çeşme,  muhtarlıkça  aynı  ebatta  2  çeşme  yapıldı.  Köyde  toplu  projeli seralarda  bulunan  elektrik 


sıkıntısı  1,5  kilometre  mesafeye  elektrik  çekilerek giderildi.  Ordu  Orman  fidanlığından  mavi  ladin  fidanı  dikilmiştir. 

Köy  konağımızın  iç  ve dış  tadilatı  tamamlanarak, pencereler  PVC  yapıldı.  Plazma  TV  alınarak  muhtarlık  odası  ve  mutfak  modern  hale  getirildi.  Okula ait  oturaklar  düzenlenerek köyün  muhtelif  yerlerine konuldu.  Yine  2000  metrekare  kilitli  parke  taşı  köyümüzün  sokaklarına  döşendi.  Köyde  atıl  durumda bulunan  bir  alana  dolgu yapılmış,  istinat  duvarı çekilerek  çocuk  parkı  olarak  düzenlenerek  ağaçlandırması  yapılmıştır.  İçme suyu  sıkıntısını  çözmek için  iki  adet  su  kaynağı  bulunmuş,  suyun  getirilmesi için  resmi  yazışmalara  ve 


çalışmalara  başlanmıştır. 
Modern,  yaşanılabilir  bir Andıran  için  çalışmalarımız sürecektir."  dedi. 

Muhtar  Önder,  "Bu çalışmalarımızın  gerçekleşmesinde  emeği  geçen 


başta  Kaymakamımız  Kudret  Kurnaz,  ilçe  müftümüz Harun  Yılmaz,  Ağaoğlu  firması,  YEDAŞ  yetkilileri  ve herkese  samimi  duygularımla  teşekkür  ediyorum"  Dedi. 


YABO'da  Bilim  ve  Sanat  Sergisi  açıldı 


ilçemiz  Yatılı  Bölge Ortaokulu  öğrencileri  tarafından  hazırlanan  Bilim ve  Sanat  Sergisi  20  Mayıs 
2016  Cuma  günü  düzenlenen  tören  ile  açıldı. 

Taşova  Yatılı  Bölge Ortaokulu  çok  amaçlı  sa¬ 


lonunda  düzenlenen  serginin  açılışına;  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye  Başkanı  Bayram Öztürk,  İlçe  Milli  Eğitim Müdürü  Mustafa  Tümer, kurum  müdürleri,  öğretmen  ve  öğrenciler  katıldı. 


Okul  Müdürü  limit Turan;  "Taşova  Yatılı  Bölge  Ortaokulu  olarak  açmış olduğumuz  sergide  resim, teknoloji,  görsel  sanatlar, teknoloji  tasarım  derslerinde  öğrencilerimizin yapmış  oldukları  çalışmalardan  oluşmaktadır.  Bu çalışmadaki  amacımız  öğrencilerimizin  güdülenmesini,  toplum  karşısında kendilerini  ifade  edebilmelerini  sağlamak.  Amacımız  bu  sergimizi  geleneksel  hale  getirip  ilçe genelinde  bulunan  diğer okullarımızı  da  dâhil  edip birlikte  açmaktır"  dedi. 

Çocuklarımızın  kendilerini  geliştirmesi  ve  ifade  etmesi  açısından  bu  tür faaliyetlerin  önemli  olduğunu  söyleyen  Kayma¬ 


kam  Kurnaz;  "Serginin hazırlanmasında  özel  eğitim  sınıfı  öğrencilerinin olması  sergiyi  daha  ayrı bir  öneme  kavuşturuyor. 
Bu  açıdan  sergiyi  görmek ve  bu  çocuklarımızı  tebrik ve  takdir  etmek  gerekiyor.  Bu  serginin  hazırlayan  önce  çocuklarımıza daha  sonra  ise  bu  çocuklarımızı  yetiştiren  öğretmenlerimize  ve  okul  idaremize  teşekkür  ediyorum.  Her  geçen  yıl  biraz daha  gelişerek  bu  serginin  devam  etmesini  temenni  ediyorum"  dedi. 

Açılışı  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz  ve  Belediye  Başkanı  Öztürk  tarafından  yapılan  sergi  davetlilerce  gezildi. 


Başkan  Öztürk 
Hemşireler  Günü  nü 
(ı 

ı 


Taşova  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  Hemşireler  haftası  dolayısı  ile  Devlet hastanesi  ve  Toplum  sağlığı merkezinde  görev  yapan hemşireleri  ziyaret  etti. 

Hemşirelerin  kutsal  ama  bir  o  kadar  da  zor  bir  görevi  yaptığını  söyleyen  Öztürk: 

"Her  meslek  önemli ama  sağlık  hizmetlerindeki görevler  daha  da  önemli. 
Sizler  sağlık  hizmetlerinin tüm  vatandaşlarımıza  kaliteli ve  yeterli  düzeyde  ulaşabilmesi  noktasında  büyük  pay 


sahibisiniz. 

Böyle  bir  önemli  görevi  üstlenen  sağlık  çalışanları bazen  çirkin  saldırılara  maruz kalıyorlar  böyle  bir  çirkin davranışları  yapanları  şiddetle  kınıyoruz  bu  davranışların  asla  olmamasını  temenni  ediyoruz. 

Hemşirelik,  insan  hayatı  ile  yakından  ilgili  bir meslek,  bu  kutsal  görevi  yerine  getiren  tüm  hemşirelerimizin  Hemşireler  Günü'nü kutluyor,  çalışmalarında  başarılar  diliyorum"  dedi. 


29  Mayıs  Fetih 
Şölenine  Davet 


flGD 


ımusmmb 


Anadolu  Gençlik  Derneği  tarafından  İstanbul'un Fethi  ve  Gençlik  şöleni  programı  yapılacak. 

Ayrıca  halen  kapalı  olan  Ayasofya  Camii'nin  ibadete  açılabilmesi  için  kamuoyu  oluşturmak  amacıyla 
28  Mayıs  2016  Cumartesi 
günü  Ayasofya  Camii'nin  yanı başında  onbinlerce  insanın katılmasının  beklendiği sabah  namazı  kılınacak. 

Bu  program  kapsamında  ilçemizden  katılmak isteyenler  için  Anadolu  Genç¬ 


lik  Derneği  Taşova  temsilciliği  tarafından  bir  organizasyon  gerçekleştirilecek. 
Cuma  günü  ikindi  namazından  sonra  Taşova'dan  hareket  edilecek  olup,  Ayasofya'da  sabah  namazından sonra  Tarihi  Yarımada  gezisi akabinde  İzmit'te  yapılacak olan  Fetih  Şöleninin  ardından Taşova'ya  doğru  hareket edilecek. 

Katılmak  isteyenlerin 
0  554  875  23  55  nolu  telefonla  irtibata  geçebilecekleri  bildirildi 


ORADAN  BURADAN... 

(1 .  Sayfadan  devam) 

Çarpık  kentleşmeye  karşı  olanların  itirazı  doğup  büyüdükleri, diz  kanatıp,  ağaçtan  düştükleri  meyveli  bahçelere  daldıkları  yaşam alanlarının,  sevip  sevildikleri  evlerinin  kayboluşlarından  duydukları hüznün  isyanıdır.  Şikâyetleri  sadece  şehirlerinin  değil,  hatıralarının yok  edilmesidir. 

Kontrolsüz  nüfus  artışları,  kontrolsüz  göçler,  taşı  toprağı  altın diyerek  gelinen  şehirlerimiz  bir  örnek  beton  ormanlarıyla  fotokopi şehirler  olma  yolunda  ilerlemeye  devam  ediyorlar.  Amasya'mız  bu değişim  rüzgârından  etkilenmiş  gibi  görünse  de  çarşısıyla,  bağıyla, bahçesiyle  yalı  boyu  evleri  ve  tarihi  mekânlarıyla  çağa  kolay  teslim olmayacağını  gösteriyor. 

Oradan  buradan  yazımız  bir  diğer  konusu  "Şair  Behçet Necatigil  100  yaşında..."  Yürek  yangını  çekip  de  onun  "Gizli  Sevda" şiirini  okumayanımız  var  mıdır  acaba? 

Hani  bir  sevgilin  vardı Yedi  sekiz  sene  önce Dün  yolda  rastladım Sevindi  beni  görünce. 

Sokakta  ayaküstü Konuştuk  oradan  buradan Evlenmiş,  çocukları  olmuş Bir  kız,  bir  oğlan Senin  sordu 
Hiç  değişmedi  dedi, 

Bildiğin  gibi.. 

Anlıyordu. 

Mesutmuş,  kocasını  seviyormuş Kendilerininmiş  evleri... 

Bir  suçlu  gibi  ezik Sana  selam  söyledi 

Behçet  Necatigil'in  bu  ölümsüz  satırları  gönül  yarasından  acı duyanların  şiirde  eritilmiş  hüzünlü  bir  hikayesidir.  Onun  şiirleriyle hala  aramızda  yaşıyor  olması  bize  aşktan,  hüzünden, çocukluğumuzdan,  evlerimizden,  bahçelerden  söz  ederek  iyi  ve  güzel olan  her  şeyi  hatırlatan  ve  duyumsatan  satırların  yazarı  bir  şair olmasındandır. 

Mizacı  ve  duruşuyla  dostlarının  takdirini  kazanmış  "Dost meclislerinin  sessiz  şairini"  rahmetle  yad  ediyoruz. 

Oradan  buradan  yazarken  MHP'de  yaşananları  da  Galip Erdem'in  defolu  siyasetimizi  özetleyen  satırlarıyla  anlatmaya çalışalım. 

"Bizler  davayı  Ağrı  Dağı'nın  zirvesine  çıkaracaktık.  Yola koyulduk.  Bin  zahmet  ve  emekle,  acılar  çekerek  dağa  tırmandık. 
Zirveye  vardığımızda  sevincimiz  sonsuzdu.  Ama  küçük(!)  bir noksanımız  olduğunu  fark  ettik.  Davayı  dağın  eteklerinde unutmuştuk.  Meğer  biz  davayı  değil,  kendimizi  zirveye  çıkartmışız." 

Değerli  devlet  adamı,  devlet  bakanımız  rahmetli  Kamran  İnan "Siyaset  Yıllan"  kitabında  yazdığı  satırlar  bugün  MHP'de  yaşananlar için  yazılmış  sanki.  "Sağlıklı,  gerçek  bir  demokrasinin  iki  temel  supabı olan  siyasi  sorumluluk  ve  istifa  Türkiye'de  tıkanmış,  devre  dışı bırakılmıştır." 

Siyasi  sorumluluğun  olmadığı,  istifanın  lügattan  silindiği  bir sistem  kazalara  uğrar,  istifa,  demokrasinin  en  hassas  ibresidir,  bu ibre  işlemezse  -ki  Türkiye'de  işlemiyor-  Demokrasi  tıkanır. 

Ondan  bundan  derken  birazda  futboldan  dem  vuralım Latin  Amerika  ülkelerinin  diktatör  rejimlerinin  ülkelerinde  3F formülü  Fado  (müzik),  fiesta  (eğlence),  Futbol'la  halkın uyuşturulduğu  tezi  ileri  sürülse  de  futbol  bizim  ülkemizde  sevilen  bir spor  dalıdır.  Hepimizin  tuttuğu,  geriden  geriye  takip  ettiği  veya fanatiklik  derecesinde  taraftarı  olduğumuz  bir  takımımız  vardır.  Ünlü takımlar  yerlerinde  duruyorlar  ama  takımlarını  çağrıştıran  sembol futbolcular  azaldı.  Para  aşkı  forma  aşkından  öne  geçer  oldu. 
Galatasaray'ın  eski  futbolcusu  Metin  Kurt  "Futbol  arsada  güzeldir, borsa  da  değil"  derken  forma  aşkını  vurgulamak  istiyordu. 

Futbol  büyük  bir  sektör  oldu.  Eskilerde  top  peşinde  koşanlara -Oğlum,  evladım  top  peşinde  koşacağına  dersini  çalış,  oku  da adam  ol  para  kazan"  derlerdi.  Zamanımızda  tavsiyeler  değişti 

Oğlum,  evladım  inek  gibi  ders  çalışacağına  futbolcu  ol  da  para kazan  diyorlar 

Şampiyon  Beşiktaş'ın  antrenörü  futbol  sektörünün  getirildiği noktayı  ne  güzel  özetlemiş.  "Futbolu  eskiden  açlar  oynar,  zenginler izlerdi;  şimdi  ise  zenginler  oynuyor,  açlar  izliyor." 

Futbolun  bilimsel  tarifini  de  bir  zamanların  ünlü  golcüsü  Cruyff yapmış.  "Futbol  çok  basit  bir  oyundur.  Ama  hiç  bir  şey,  futbolu  basitçe oynamak  kadar  zor  değildir." 

Tüm  Kara  kartalları  ve  2016  yılı  şampiyonu  Beşiktaş'ı kutluyoruz. 
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Taşova  Hentbol’u  yenen Beşiktaş  finale  yükseldi 


ilçemizde  Beşiktaş'ın şampiyonluğu  kutlandı 


Hentbol  Erkekler 
Süper  Ligi  Play-off  beşli serinin  üçüncü  maçında Beşiktaş  Mogaz,  Taşova Hentbol  Spor'u  27-21 mağlup  ederek  final oynamayı  garantiledi. 

Beşiktaş  Mogaz,  3 
maçı  galibiyetle  bitirdiği 
için  beşli  serinin  diğer  2 
maçı  oynanmayacak.  19 
Mayıs  2016  Perşembe günü  İstanbul  Süleyman Seba  Spor  salonunda  saat 15.00'de  başlayan  maçın ilk  yarısında  başa  baş oynayan  takımımız  14-13 mağlup  ayrılırken,  ikinci yarı  temposunu  artıran Beşiktaş  Mogaz  maçı  27- 
21  önde  bitirdi. 


VEFAT  vc  TEŞEKKÜR 


Beşiktaş'ın  şampiyonluğunu  ilan  etmesinin  ardından Taşova'daki  siyah-beyazlı  taraftarlar  büyük  coşku  ile  şampiyonluğu  kutladı 

Beşiktaş'ın  Spor  Toto  Süper  Lig'de  14.  şampiyonluğu ilan  etmesinin  ardından  İlçe 


Meydam'nda  toplanan  taraftarlar  slogan  atıp  şampiyonluğu  doyasıya  yaşadı. 

Araçlar  konvoy  oluştururken  taraftarda  Atatürk Bulvarı'nda  yürüyüş  yapıp takımlarının  şampiyonluk sevincine  ortak  oldular. 


Biricik  Varlığımız Babamız 


YAŞASIN  TAŞOVA  HENTBOL 

&ıccm  Aifdm 


Halil;  Yücel’in 

Vefatı  dolayısıyla  cenazemize  katılan,  bu  acı günümüzde  bizleri  yalnız  bırakmayan telefonla  ve  evimize  bizzat  gelerek  taziyede bulunan  tüm  eş,  dost  ve  akrabalarımıza teşekkürü  borç  biliriz. 

Evlatları 
Kasım  ve  Yusuf 

_ YÜCEL 

SATILIK  TİCARİ  SAHADA  ARSA 

Amasya  yolu  köprü  çıkışında  eski  galericiler sitesi  imarlı  altı  ticari  üstü  mesken  olabilecek 


toplam  1785  m2  arsa  satılıktır. 


Vol  5  metre  çekilebilir 


12.80  m 

9.79  m 

64.76  m 

9.79  m  9,13  m 

9.13  m 

14.1  2  m 

1  86/20  m 

1  86/1  9  m 

1  86/1  8  m 

1  86/1  7  m 

1  86/16  m 

1  86/1  S  m 

(F) 

(E) 

(D) 

(C) 

(B) 

(A) 

393.80  m2 

268.43  m2 

267,68  m2 

247.95  m2 

242.79  m2 

364.32  m2 

İS. 82  m 

9.79  m 

9.79  m 

—  67.78 

9.13  m 

m 

9.1  3  m 

14.12  m 

Irmak  3  metre  çekilebilir 


Tümü  veya  parsel  parsel  satılır.  Her  parselin ayrı  tapusu  vardır.  Bitişik  nizam  inşaat 

yapılır 

Müracaat:  0505  786  05  05 


"Yüreğin  sesi  Tann'nın  sesidir"  demiş  Şevket  Akkan.  Aynen  bu  sesin  sedası  gibi oldu  her  şey.  Yüreğin  sesi  hayat  buldu.  Başarının  başka  izahı  yok. 

Sercan  Şenel'in  olağanüstü  gayretlen  ile  Taşova  tarihi  yeni  bir  döneme  girdi.  Tarih artık  milat  gösteriyor.  Çığ  gibi  buyuyor  her  şey.  Yeni  bir  Taşova  doğuyor.  Böyle  değil  mi? 
Bir  kişi  çıkar  her  şeyi  değiştirir.  Velhasıl  Tann'nın  sesi  Sercan'ın  yüreğinde  tezahür  etmiş. 

Taşova  Hentbol  büyüyor. 

Kulübün  Menajeri  Sercan  Şenel’in  sesine  önce  Teknik  Direktör  Hakan  Günal  cevap verdi.  Hakan  Beye,  "Benim  bir  hayalin  var”  dedi  Sercan.Hakan  Bey,  "Sana  inanıyor  ve hayallerine  ortak  oluyorum"  dedi. 

Beraber  yola  çıktılar.  Hakan  bey,  takımın  başına  geçti.  Her  şey  büyüdükçe büyüyor,  Taşova'nın  kaderi  değişiyordu. 

Şayet,  bu  dünyada  "mutlak  eşitlik"  diye  bir  şey  varsa  o  da  aynı  hayale  ortak olanların  başarıda  eşitliğidir.  Sercan'ın  sesini  duyan,  hayalini  bilen  herkes  bu  sese  ses verdi  ve  hayaline  ortak  oldu . 

Bu  sesi  Taşova  Belediye  başkanı  Bayram  Özturk  duymuştu.  Başkan  olduğunda  ilk işi  kulübe  omuz  vermek  oklu.  Arkasından  sesi  duyan  Ömer  Sayar  oldu.  Kulüp başkanlığına  getirildi.  İşler  daha  sistemli  yürümeye  başladı. 

Taşova  Hentbol  yaşayacak. 

Sercan  Şener'in  sesi  İstanbul'dan  da  duyuldu.  İstanbul'da  Taşova  Dernekler Federasyonu  (TAŞDEF)  16  Mayıs  2016  günü  tüm  heyeti  ile  Beşiktaş  maçına  geldi. 
17'sinde  kulüp  yöneticilerine  ve  sporculara  Bağcılar'da  geniş  katılımlı  yemek  programı düzenlediler.  TAŞDEF,  "Sercan'ın  hayallerine  bizde  ortağız"  dedi.  Federasyon  başkanı  Av. 
Uğur  Özubek,  Başkan  Yardımcısı  Duran  Kaplan  ve  diğer  seçkin  yönetim  kurulu  üyeleri konuya  varlığını  koydular.  Yemekte  bunu  gördük. 

Artık  Sercan  Şenel  yalnız  değil.  Olağanüstü  gayretlere  küçük  bir  maddi  destek gerekiyordu.  Duyduğumuza  göre  yemek  sonrası  geç  saatlere  kadar  toplantı  yaptılar  ve acil  eylem  planı  hazırladılar.  TAŞDEF,  Sercan'a  hayat  verecek.  Taşova'nın  geleceği  değil, geleceğin  Taşovası  inşaa  edilecek. 

Taşova  Hentboll  yaşamalı. 

Bir  çok  gizli  kahraman  daha  vardı  görünmeyen.  İstanbul’da  Av.  Ali  Metin, Taşova'da  Ahmet  Günaydın,  Tanju  Kaplan,  Halil  Kum,  Tekin  Sobaa,  Beytullah  Duman  ve daha  niceleri...  Ya  taraftarlar.  Hele  taraftarlar,  hele  taraftarlar...  Böyle  taraf  başka  yerde yok...  TAŞOVA  HENTBOL'un  başarı  öyküsünü  kaleme  aldığımda  hepsini  ayrıntılı  olarak yazacağım  tabiî  ki. 

Biliyorum  ki  kendi  ilçesinde  de  böyle  takımı  olsun,  böyle  taraftarı  olsun  isteyen belediye  başkanları  oldu.  Takımı  satın  almak  isteyenler  çıktı.  Elbette  kıskanacak  bir durum  var  ortada.  Elbette  onlarda  çocukları  için  torunlan  için  ilini  ilçesini  düşünüyoriadı tabiî  ki.  Ama  Taşova  Hentboll,  Allah'ın  bîr  Lütfü.  Onlann  Sercan  Şenel'i  yok.  Ne  kadar kıskansalar  da  hevesleri  kursaklarında  kalıyor. 

Taşova  Hentbolün  maddi  sıkıntısını  duyan  ve  gelecek  sezonda  kapatılacağını düşünen  bir  iş  adamı  ve  aynı  zamanda  50.000  nüfusun  üstünde  ilçenin  belediye  başkanı Taşova'ya  geldi.  Maçları  izledi.  Kulüp  Başkanı  Ömer  Sayar  anlatıyor:  "Adamın  takımı sabn  alma  niyeti  ile  geldiğini  biliyorduk.  Bu  taraftarı,  bu  özveriyi,  bu  insanüstü  gayreti görünce  sabn  alma  teklifinden  vazgeçti.  Teklif  etmeye  utandığı  için  vazgeçti"  diyor.  Bu heyecanın,  bu  özverinin,  bu  insanüstü  gayretin  sabn  alınamaz  olduğunu  gördüler. 
Geldiler,  gördüler  ve  gittiler.  Çünkü  Hentbol,  Hentbol  olalı  böyle  aşk  görmedi.  Sercan Şenel'in  bu  takımı  kurma  hikâyesi  bir  destan.  Hadi  izah  edin  bana;  bu  yıldız  yabana sporculann,  adı-sam  duyulmamış  bu  küçük  ilçede  ne  işi  var.  Ama  Sercan  Şenel'i  tanıyan her  şeyden  vazgeçiyor.  Buna  yedi  yabancı  sporcu  da  dâhil.  Onlar,  biz  buraya  gelmeyiz demedi,  ne  işimiz  var  bu  küçük  ilçede  demedi.  Onlar  da  Sercan'ın  hayaline  ortak  oldu. 

Taşova  hentbol  yaşamalı. 

Taşova  Hentbol... 

Sercan'ın  açbğı  çığır  büyüyordu.  Beldeye  Başkanımız  Bayram  Öztürk  acil  eylem planı  hazırladı  ve  Almanya’ya  gitmeye  karar  verdi.  Gurbetçilerimizde  bu  hayale  ortak olacak,  Taşova  Hentbol  yaşayacak... 

Taşova  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk'ün  bîr  vizyonu  var:  Taşovanın  100. 
kuruluş  yıl  dönümünde  yani  2044'e  Taşova'nın  geleceğim  değil,  geleceğin  Taşovasını hazırlamak.  2044  vizyonu  ise  şuydu:  2044  de  gurbete  giden  tüm  Taşovalıların  tekrar Taşova'ya  döneceği  bir  Taşova  inşaa  etmek.  Lokomotif  hazır:  Taşova  Hentbol.  İnanılmaz bir  şey,  Taşova  Hentbol  2  yıktır  süper  ligde.  Hatta  Avrupa  yollarında.  Gelecek  sezon Avrupa  takımları  Taşova'ya  maça  gelecek.  Sercan  böyle  diyor.  Sercan  diyorsa  doğrudur. 
Çünkü  bütün  söyledikleri  adım  adım  gerçekleşti.  Avrupa  takımlan  Taşova'ya  maça gelecek.  Daha  ne  olsun.  2044  vizyonu  için  her  şey  hazır.  Şimdi  bu  üstün  gayretler  suya mı  düşsün.  Şimdi  gelecek  sezon  kulüp  kapansın  mı?  İngiltere,  Fransa,  Almanya,  İtalya; Taşova'ya  maça  gelmesin  mi?  Artık  Türkiye'de  Hentbol  deyince  Taşova  akla  gelmesin mi?  Maalesef  böyle  bir  ihtimalle  karşı  karşıyayız. 

Her  şeyin  farkındayız.  Taşovadaki  Taşovalılar,  İstanbul'daki  Taşovalılar, Almanya'daki  Taşovalılar,  Amerika’daki  Taşovalılar,  Afrika'daki  Taşovalılar  ve  diğer dünyanın  her  yerindeki  Taşovalılar;  Bayram  Öztürk'ü  ve  dahi  Sercan  Şener’i  yalnız bırakmayacaklar.  Bu  iki  yüreğe  ses  veren  tüm  Taşovalılara  sesleniyorum:  Sîzin  gurur duyacağınız  bir  Taşova  için  insanüstü  gayret  sergileniyor:  Bu  iki  yürekli  insanın  sesine ses  vermeliyiz.  Taşova  Hentbolü  yaşatmalıyız. 

İşte  kulüp  Başkan  Ömer  Sayar'ın  telefonu:  0  (538)  059  51 22 

İşte  mail  adresi:  omer_sayar@hotmail.com 

Taşova  Hentboll  Kulübünün  hesap  numarasını  ondan  alabilirsiniz. 

TAŞOVA  HENTBOLL  YAŞAMALI . . . 


